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Zondag 28 april 2024 — 10.00 uur
liturgische kleur is wit

Zondag Cantate’
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/lUC_42ZhzZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger ds. Hans van der Sterre

lector Peter de Jong
organist Hans Okkerse
ouderling Anneke ldzinga
diaken Ron Ouwerkerk
koster Kees Ippel

Uw gaven worden gevraagd voor
1. Diaconie alg/wijkdiaconie

2. Jeugdwerk wijk

3. Toekomst van de kerk

© Nevendienst ivm de vakantie is er geen kindernevendienst
© Creche ivm. de vakantie is er geen oppasdienst

Bij de dienst

De lezing volgens het rooster brengt ons op deze zondag Cantate bij een van
de kernwoorden uit de Bijbel. Johannes 15 vers 1-8. ‘Ik ben de wijnstok en
jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten
voortbrengen’. In de bijbel gaat het bij wijngaard of wijnstok om de wereld die
God bedoeld heeft: geen strijd, geen honger meer, ieder mens mag er zijn en
samenleven in harmonie. Jezus past het beeld toe op zichzelf. ‘lk ben de ware
wijnstok’, zegt Hij ‘en jullie zijn de ranken’. Meteen geeft Hij de leerlingen hun
rol. Immers, niet de wijnstok is het belangrijkste. De ranken, de druiven, daar
gaat het om. Jezus is onze voedingsbron. Ja, Hij vertakt zich in ons. We
hebben dezelfde bloedsomloop. Na Pasen leven wij in een nieuwe
werkelijkheid, in zijn toekomst. Daartoe moet het Pinksteren worden. Zonder
de Geest verdroogt de rank. Maar in de Geest zal mijn leven vruchtbaar zijn!

In het Liedboek staan fraaie wijnliederen. Ik denk aan Lied 656: 1, 2, 3 ‘Ik ben
de wijnstok’ en natuurlijk aan Lied 653: 1, 5, 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’.
Graag zing ik met u ook Lied 689: 1, 2, 3 ‘Wat altijd is geweest’: meer en meer
wordt Hij de toekomst die ons wacht.

Weet u hartelijk welkom!
Ds Hans van der Sterre


http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

ORDE VAN DIENST
Woord van welkom
Inleidend orgelspel  Koraalvoorspel 'Zing een nieuw lied voor God de Here'
Johan Th. Lemckert

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-
- De gemeente gaat staan —

Stil gebed
Aanvanglied Psalm98:1,3,4

Bemoediging en groet

- De gemeente gaat zitten —

Kyriegebed

Glorialied Lied 648: 1, 2,3

DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Johannes 15: 1- 8 (NBV21)
Lied hierbij: Lied 656: 1, 2, 3

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel
Lied in antwoord: Lied 689: 1, 2, 3

GEBEDEN EN GAVEN
Berichten vanuit de gemeente
Toelichting op de gaven en inzameling
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan —

Slotlied Lied 653: 1,5, 7
Heenzending en zegen
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.

Zingen Lied 708: 1, 6

orgelspel



Collectedoel diaconie Diaconie algemene/ wijk doeleinden
De opbrengst van de collecte is voor de ondersteuning van mensen die door
onvoorziene omstandigheden hulp nodig hebben. Deze hulp kan bestaan uit
financiéle ondersteuning of broodnodige boodschappen.

Ook ondersteunt de diaconie mensen door het sturen van een kaart of andere
attentie.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de
Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar
NL28RAB00134939840 tnv PGDD onder vermelding van
Wilhelminakerk-Petruskapel 28 april 2024, scan de QR code
en maak uw bijdrage over, of geef uw bijdrage in de
collectezakken.

Namens de diakenen Willemien de Mol

Afgelopen woensdag was er een gezelschap van 10
personen bij elkaar om met een bijbelverhaal aan de
slag te gaan. Het bijbelverhaal van de 5 wijze en 5
dwaze meisjes stond centraal. Door je in te leven in
een personage aan de hand van interviewvragen kon
het verhaal dichterbij komen en hebben we diepere
lagen ontdekt in het verhaal en waar(om) het ons soms
diep raakte. Boukje Nederlof

IN DE PETRUSKAPEL

Bij de dienst in de Petruskapel

We lezen deze zondag Cantate uit Johannes 15, waarin Jezus
zichzelf de wijnstok noemt en zijn toehoorders de ranken.
Daar spreekt een enorme verbondenheid uit. Ondertussen
heeft Jezus het ook over ‘geboden bewaren’ en dat doet weer
denken aan de wetten en geboden in Deuteronomium. We
gaan op zoek naar de samenhang tussen die twee, juist in het
leven van alledag. En natuurlijk zingen we deze dienst “een
nieuw gezang” en “uit alle macht”.

ds. Evelien Plaisier

Voedselbank
Het is zomertijd en daarom is het in de maand april inzamelen van
\

ontbijtgranen, beschuit, knackebroéd en ontbijtkoek.

Kerkelijke agenda
z0 5 mei 10.00 uur Wilhelminakerk — ds. Evelien Plaisier
Petruskapel — pastor Anneke van Mansum



Wilhelminakerk; Blekersdijk 41, 3311LD, Dordrecht, tel. 078 6137925
Petruskapel; Plein 1940-1945, 3313CV, Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier
past. werker:  vacant
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com
kosterij: dhr. Anne ldzinga, tel 078-6578963. E-mail: anneidzinga@gmail.com

wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel
In de omschrijving: soort betaling + WK of PK

digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (v66r donderdag 19.00 uur)

Lintjesregen
Vanochtend mocht Marriétte Pullen een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit
handen van onze burgemeester Wouter Kolff, namens Zijne Majesteit de Koning.
En dat is zeker niet onverdiend, want Marriétte heeft bijna vijftig jaar zich op
verschillende vliakken in kerk en samenleving onbezoldigd ingezet.

Ook binnen de kerkgemeenschap van de Wilhelminakerk-Petruskapel heeft zij zich
zeer verdienstelijk gemaakt. Ze was jaren lang voorzitter en droeg onze wijk door
een vacante predikantsperiode heen.

Namens onze kerk vertegenwoordigde zij de Classes Dordrecht en deed ook daar
meerdere taken. Naast de kerkelijke wereld stak ze de handen uit de mouwen voor
rechten van- en onrecht tegen vrouwen.

En bij regelmaat was zij enige tijd in het soms
verre buitenland om te helpen kinderen een betere
toekomst te geven.

Een zeer verdiende erkenning en onderscheiding,
omdat Mariétte onderscheidend is geweest.

Onze hartelijke gelukwensen.

Rijk van de Lagemaat
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Namen die 4 mei klinken met relatie historie Wilhelminakerk

Marije Schnabel - gemeenteraadslid voor de PvdA - leest in -
het bezinningsuur voor de dodenherdenking namen voor.
Een aantal namen heeft direct of indirect een relatie met de
historie van de Wilhelminakerk. De voordracht van namen
is een traditie in de Singelkerk (hoek
Dubbeldamseweg/Singel) tijdens de bijeenkomst, die
ditmaal al om half zeven begint. Een aantal jaren terug
haalde Marije haar bachelor-diploma Theologie. Dat was
gelijktijdig met Evelien Plaisier, die nu predikant van de
Wilhelminakerk in Dordrecht is. In september start ze met
de master Religie en Beleid. Marije volgde ook met

succes de Regieopleiding aan de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten.

Ze zegt: ,,Geloven is voor mij een zoektocht in liefde naar moed. In elke levensfase
probeer ik dat te herijken. Ik ben vriendschappelijk betrokken bij de gemeente van
de Grote Kerk. Daarnaast ben ik me ook bewust van mijn Joodse wortels. Daarom
sta ik met hart en ziel achter de dialoog in de stad tussen verschillende religieuze
overtuigingen. Het mooie is dat de namen, die ik nu mag lezen, staan voor
persoonlijke verhalen die ons verbinden met onszelf en met elkaar. Bovenwater
staat in alle gevallen: Het zijn allemaal Dordtenaren, die geloven in vrijheid."

De namen met (persoonlijke) geschiedenis in relatie met de Wilhelminakerk zijn
uitgebreid weergegeven:

Sytze Roelof (Roel) Beinema (1894-1944).

Beinema wordt gezien als grondlegger van het (gereformeerde) verzet in Dordrecht.
De hoofdopzichter van het Gemeentelijke Elektriciteitsbedrijf (GEB) woonde aan de
Singel 152 in de nabijheid van de Singelkerk. Hij werd tachtig jaar geleden, in de
nacht van maandag 17 op dinsdag 18 april thuis opgepakt en verhoord. In het boek
De Dordtse Affaire staat in detail hoe het met Roelof Beinema verging.

Hij werd op 2 augustus 1944 vanuit kamp Amersfoort op transport gezet naar kamp
Vught Bij zijn vertrek nam hij afscheid van zijn zoon Henk met de woorden: ,,Ik ga
met God, houd je maar goed". Op 11 augustus 1944 stond de gereformeerde
verzetsman met 33 andere mannen voor het executiepeloton in Vught. In het boek
de Dordtse affaire van Frank van Riet wordt Sytze Roelof Beinema uitgebreid
beschreven. Op de avond van 4 mei zal ook familie van hem in de Singelkerk zijn.

Arpad Weisz (1896-1944)
Diet Kloos Barendregt (1924-2015) en Jan Kloos (1919 - 1945)

Tien slachtoffers op de Buitenschool

Historisch onderzoeker Gert van Bemmel vestigde in het verleden - op zogeheten
huiskamerdagen in de Wilhelminakerk - de aandacht op het bombardement. Hij nam
ook het initiatief tot een website met alle namen en ook achtergronden. Hierdoor was
er een vertrekpunt om te komen tot een herdenking om de vijf jaar.

Het is dit jaar tachtig jaar geleden - op 24 oktober 2024 - dat 59 Dordtenaren
omkwamen bij dat bombardement op park Merwesteyn.
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Daaronder waren acht leerlingen en twee leerkrachten van de Buitenschool. De
Buitenschool is een plek voor jonge kinderen, die na een ziekte zoals TBC, extra
aandacht nodig hadden.

Bernadina Dicke de naam staat opgetekend op de lijst van
oorlogsslachtoffers in de Wilhelminakerk.

We noemen de namen van de slachtoffers:
De leerlingen:

ADRIANUS DEKKER GEB. 19- 1 -1936
HENDRIK GRENS ” 14-9-1934

PIETER GROESBEEK ” 30-12-1934
ELISABETH GEDELLA ” 20-4-1932
JOHANNA KLEIPAS ” 3-3-1933
JOHANNES KELDERMANS ” 26-6-1936
AANTJE MOLENAAR ” 14-7-1931
JACOBUS SMITS ” 3-1-1934

En het personeel:

Bernadina DICKE (geboren 1887)
Wilhelmina MORKS (geboren 1923)

Anne Willem Arie Koopman (1911-1944)

Hans Berrevoets

Mini-Symposium Classis Zuid-Holland Zuid
Net als vorig jaar organiseert de Classis Zuid-Holland Zuid in juni een mini-
symposium. Dit jaar is het thema:

De plaats van de kerk in onze veranderende samenleving
Hoofdspreker is drs. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, historicus en
theoloog.

Daarnaast zal onze classispredikant ds. Gerrit
van Meijeren het woord voeren.

Er is gelegenheid voor ontmoeting en discussie.
Vrijdagmiddag 14 juni van 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Pelgrimvaderskerk Rotterdam
Toegang vrij




